
DS JOH TEN BRUGGENKATE 
Te Ellecom is op 65-jarigen leeftijd 

overleden Joh ten Bruggenkate een 
predikant die by vele Leeuwarder 
ingezetenen nog steeds in dankbare 
herinnering leeft Ruim twintig jaar 
diende hy de Ned Hervormde gemeente 

meente te Leeuwarden en slechts 
noode vertrok hy in 1928 naar de 
veel kleinere gemeente Ossendrecht 
zyn gezondheidstoestand maakte hem 
toen het werken in deze groote gemeente 

meente onmogeiyk Op Zondag 
21 October van dat jaar werd in de 
Groote Kerk afscheid van hem genomen 

nomen Zyn ziekte belette den 
scheidenden herder en leeraar persooniyk 

sooniyk een afscheidswoord te 

spreken Hy liet zich vertegenwoordigen 

digen door zyn zoon terwyi zyn neef 
ds W Hamilton of Silverton Hill 
van Bergum de afscheidspredlcatte 
voordroeg Dat ds ten Bruggenkate 
het afscheid zwaar viel kan wel 
blijken uit den aanhef van deze 
preek welke gehouden werd naar 

aanleiding van Spreuken 16 vers 9 

�Het hart des menschen overdenkt 
zijn weg maar de Heer stuurt zijnen 

�Met ontroering treed ik in gedachten 

dachten de laatste maal voor u op 
aldus ds ten Bruggenkate �Ik moet 
afscheid van u nemen O welk een 
on wezenlij ken klank heeft dit woord 
voor mij Nog is ’t of het een ander 
geldt en niet mij Ik kan mijn woonplaats 

plaats mijn leven en arbeid zoo moeilijk 

lijk denken in een andere omgeving 
dan de uwe De gemeente van Leeuwarden 

warden was mij zoo lief geworden 
En ik heb hier zoo goede jaren met 
de mijnen gewoond Ik voelde mij zoo 

gelukkig in uw midden Met u 

samen te werken aan den opbouw 
van het koninkrijk Gods met en voor u te 

leven was mij zulk een vreugde Uw steun 

vriendschap en waardeering waren mij zooveel 

veel waard waren mij zulk een prikkel bij 

mijn arbeid En nu zal ik dit alles vaarwel 
moeten zeggen banden moeten slaken die 

door de jaren zoo hecht waren geworden een 
werk moeten beºindigen dat een levenswerk 
voor mij was geworden den herderstaf hier 

moeten neerleggen Ja het is in de laatste 

weken meer en meer tot mij doorgedrongen 
de vriendelijke jaren van mijn verblijf in uw 
midden zijn ten einde mijn taak in de volle 
kracht mijns levens verricht wordt op jongere 
schouders gelegd 
Namens den kerkeraad sprak toen prof dr 

C G Wagenaar die zeide zijn scheidenden 
collega te hebben leeren kennen als een held 
Gods 
�Was de eerste indruk die van een zachtmoedig 

moedig en vredelievend man die bemoedigen 
en stichten kon in zijn ziekte heeft hij zich 

een held getoond God heeft hem gemaakt tot 

een held die een offer kan brengen Wij 
zeggen 

gen �ds ten Bruggenkate staat gereed om 

naar Ossendrecht te gaan moesten wij 
wellicht 

licht niet zeggen �gereed om verhoogd 
te worden Cnd reeft menigmaal aan hen 

die getrouw in hun werk zijn geweest een 

moeilijker taak Spreker gelooft dan ook dat 

het werk in het kleine Ossendrecht moeilijker 
is dan dat in een groote gemeente waar men 
gedragen wordt door de liefde van velen 

Ds ten Bruggenkate heeft de gemeente 
Ossendrecht gediend tot 24 April 1933 toen 

hij eervol emeritaat verkreeg en zich te 

Ellecom vestigde Hij had de Ned Hervormde 
Kerk toen zeven en dertig jaar gediend Hij 

stond van 1896 tot 1899 te Barchem van 1899 

tot 1903 te Westwoud van 1903 tot 1907 te 

Ruurlo en van 1907 tot 1928 te Leeuwarden 
waar hij op 19 April 1921 onder groote belangstelling 

stelling zijn zilveren ambtsjubileum mocht 
herdenken Buiten zijn ambtsbezigheden heeft 
ds ten Bruggenkate veel verdienstelijk werk 
verricht o m als voorzitter van het Diakonessenhuis 

nessenhuis 
De resjeering eerde zijn verdiensten door 

hem in 1925 te benoemen tot ridder In de orde 

van Oranje Nassau 

De teraardebestelling zal plaats hebben op 

Donderdag 17 December op �Heiderust 
Worth Reden bij Velp 

Vertrek van het sterfhuis om halftwee 
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